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Ruth Doyle Alexandra FinkeldeyVoor mijn paardenvrienden Winnie, 
Diesel en Wilson, en voor Anna, 
die ze thuis heeft gebracht – R. D.

Voor mijn liefhebbende familie, 
en voor alle lieve dieren die me 
inspireerden tot de illustraties in 
dit boek – A. F.

nu het
paard



Met gespitste oren luisterde ze naar 
de muziek van de lucht en de aarde:Nu het paard stond in een groene wei 

en zwiepte met haar witte staart.
Met haar zachte ogen zag ze overal glimpjes magie:

opengaande bloemen, 

dansende libellen.

zingende vogels, 

kletsende krekels.



Ze vertelde hun over alle eerdere 
stormen, die ook voorbij waren gegaan. 
‘Toen ik een veulen was, dacht ik dat 
de donder en bliksem nooit zouden 
ophouden. Maar mijn moeder zei dat 
zelfs aan de hevigste storm altijd een 
einde komt.

     En zo was het ook.’

      De dieren luisterden 
allemaal naar Nu…

‘Hoe kan het dat jij nooit bang bent?’ vroegen de dieren.

Nu schudde de regendruppels uit haar manen 
en zei: ‘Ik ben echt weleens bang. Maar dan

   adem ik in…

   en uit…

        Ik laat de gevoelens toe…
  
        en weer los.

        Niets is voor altijd.’
      


